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ÌÓ ÊÅ ÍÁÁÒ ÖÅÎÔÉÌÅÅÒÔ ÄÁÔ ÊÅ ÈÕÌÐ ÎÏÄÉÇ ÈÅÂÔȣ 
 

De Gezond Verstand Avonden/Middagen draaien deze maand vier jaar.  
 

In 2010 begonnen we rond deze tijd voorzichtig met een paar locaties. 
En mŜǘ ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ōŜŘƻŜƭ ƛƪ ƴƛŜǘ Řŀǘ ǿŜ Řƛǘ ǿƛƭŘŜƴ ΨǇǊƻōŜǊŜƴΩΣ ƳŀŀǊ ƴŀ ƘŜǘ ƛŘŜŜ ƛƴ ƻƪǘƻōŜǊ 
2010 te hebben gelanceerd kwamen er een paar reacties om meteen van start te gaan. 
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Inmiddels lopen we richting de 90 
locaties en zijn er steeds personen met 
belangstelling die gratis en voor niets 
de uitleg krijgen. 
Na het verzenden van de uitleg 
wachten wij het rustig af, komt men is 
men welkom, horen we niets meer zijn 
er weer anderen met belangstelling. 
Oftewel: we laten het gebeuren. 
Maar meer locaties is meer werk, de 
maillijst groeit, er zijn administratieve 
afwikkelingen, er zijn de telefoongesprekken met nieuwe locatiehouders en sprekers, de 
posters moeten gemaakt en per mail naar de locatiehouders en sprekers verzonden worden, 
de agenda op de site moet gevuld worden en zo zijn er nog meer werkzaamheden. 
Hoe groter iets groeit, hoe belangrijker het is de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. 
 
Mijn persoonlijke intentie is niet om dit concept binnenskamers te houden, sterker nog wij 
moeten samen, zowel Frank als ik, op een bepaald moment bij wijze van spreken kunnen 
verdwijnen. 
Dan pas doe je het in mijn beleving goed. Loslaten maar wel zorgen dat alles gezekerd is. 
Dat is ons streven, zodat het concept door kan draaien zolang als nodig is om nog meer 
mensen de weg naar informatie aan te bieden. 
5ǳǎΧ ƭƛŜǇŜƴ ǿŜ ŀƭ ŜŜƴ ōŜƘƻƻǊƭƛƧƪŜ ǘƛƧŘ ƘŀǊŘƻǇ ǘŜ ǾŜǊǘŜƭƭŜƴ Řŀǘ ǿŜ ƛŜƳŀƴŘ ƴƻŘƛƎ ƘŜōōŜƴ ǾƻƻǊ 
administratieve zaken, voor het mailbestand en nog meer werkzaamheden. 
Barbera Smit, mede locatiehoudster van Sneek, helpt al een behoorlijke tijd. 
Frank stuurt Barbera de posteraanvragen in een overzicht en zij maakt de meeste posters, 
flyers en fotoflyer, die zij weer naar Frank zendt. 
Vervolgens gaan deze mails hier vandaan naar de locatiehouder en spreker tegelijkertijd. 
Zo blijft er controle want als allen alles even nakijken kan er niets mis gaan. 
Frank zet de desbetreffende lezing op de site. Deze bijdrage van Barbera ervaren wij al 
geruime tijd als zeer welkom! 
 
Maar daarnaast was er nog te veel werk en daar was opeens Linda Dekker. 
Linda was door het maandblad Spiegelbeeld op ons concept geattendeerd omdat diverse 
locaties in de agenda van dit mooie blad staan. 
Als een locatie oudere nummers helpt verspreiden tegen zeer gereduceerd tarief mogen zij 
als dank gratis in de Spiegelbeeld-agenda staan, dus zo konden Linda en haar man Lars lezen 
dat ik eind april een lezing gaf in Tuitjenhorn, vlakbij Schagen, wat hun eerste kennismaking 
was met ons concept. 
Daarna zijn zij verschillende locaties gaan bezoeken en kwamen automatisch ook bij mij in 
Alkmaar. 
 
Linda kan tijd vrij maken om te helpen en begreep van mij dat we om hulp zaten te springen. 
Alle locatiehouders leveren na een avond of middag standaard een formuliertje in met 
nieuwe mailadressen van belangstellenden die in het landelijke bestand opgenomen willen 
worden, men vertelt even in een paar regels hoe de lezing is geweest en we krijgen door 
hoeveel bezoekers er zijn geweest. 
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Dit stuk heeft Linda inmiddels overgenomen en zij kijkt tevens of alle locaties ongeveer zes 
maanden vooruit hebben geboekt, dus mijn werkzaamheden en die van Frank zijn hier 
samengevoegd en door Linda overgenomen. 
Maar we zijn er nog niet, toen kwam Marja Frederiks met het aanbod dat zij het mailbestand 
wel wil gaan beheren. 
Het mailbestand beheren wil zeggen: alle mailadressen die via de locaties aangeleverd 
worden toevoegen, een welkomst mail zenden en de laatste nieuwsbrief nazenden. 
Incidenteel krijg ik zeer regelmatig verzoeken in mijn mailbox om opgenomen te worden in 
het mailbestand en er zijn er ook altijd wel een paar die uit het bestand willen. 
aŜƴ Ǝŀŀǘ ŜƳƛƎǊŜǊŜƴΣ ǿŜŜǘ ƘŜǘ ƛƴƳƛŘŘŜƭǎ ǿŜƭΧ όŘŀƴ ŘŜƴƪ ƛƪ ƛǎ Řŀǘ ȊƻΚ Τ-)) of men heeft geen 
tijd om een lezing te bezoeken. 
Dat zijn er enkele, veel meer moeten toegevoegd worden. 
Marja gaat dit overnemen. 
Dames wij zijn blij met jullie! 
Dank jullie wel! 
Zijn we er nu? 
Nee, maar alles op zijn tijd, eerst zorgen met elkaar dat deze werkzaamheden goed verlopen 
en dan melden we ons wel weer.  
Je kunt namelijk alleen maar echt groeien als je anderen vertrouwt, als je hulp wilt 
aanvaarden en niet bang bent voor veranderingen. 
En omdat dit concept voor iedereen is en wij onszelf niet middels lezingen hoeven te 
overtuigen dat de magnetron slecht is, dat we geen vaccins moeten accepteren, dat de 
natuur alles voor ons in zich heeft, hoeven wij geen bevestigingen. 
De lezingen zijn voor iedereen die het heerlijk vindt gelijkgestemden te ontmoeten, zich te 
informeren, dus we zien het grote plaatje. 
Grote plaatjes kun je alleen maar werkelijkheid laten worden als je anderen de kans geeft 
zijn of haar inbreng te accepteren als deze gezond is voor dat wat je wilt bereiken. 
Alleen dan kun je groot worden. 
Groter gaan we zeker worden want afgelopen week mocht ik naar diverse personen de 
uitleg zenden waarin staat omschreven hoe we draaien, zodat een geïnteresseerde kan 
besluiten wel of niet contact op te nemen om een locatie te beginnen. 
 
hǇ ом ŘŜŎŜƳōŜǊ ǿƛƭƭŜƴ ǿŜ млл ƭƻŎŀǘƛŜǎ ƻǇ ŘŜ ŀƎŜƴŘŀ ƘŜōōŜƴ ǎǘŀŀƴΧ 
Help je mee? 
We zijn er bijna, mocht je al langere tijd overwegen dat dit wat voor je kan zijn, meld je en je 
krijgt de uitleg. 
Wie zich nu beschikbaar stelt, een ruimte heeft of zoekt en deze redelijk snel vindt, begint 
niet eerder dan in januari of februari maar telt wel mee in het totaal. 
Waarom 100? 
Allereerst is dat een mooi getal na vier jaar. 
Ten tweede staat dit symbool voor het 100ste aapverhaal. Als 100 apen iets kunnen, 
verspreidt zich dat snel onder apen over de wereld. 
Kijk, dat is mijn link, als we 100 locaties op de agenda hebben staan dan kunnen we niets 
meer tegenhouden; inmiddels zijn er rond de 170 sprekers die samen goed zijn voor ruim 
200 onderwerpen. 
Dan hebben we iets met elkaar bereikt. 
Ben ik dan tevreden? 
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bŜŜΣ ƻǇ ƴŀŀǊ ŘŜΧ олл ƭƻŎŀǘƛŜǎΗ J 
Tevreden zijn is stilstand en stilstand is achteruitgang. 
Er stoppen ook locaties om uiteenlopende redenen, van privé veranderingen in de vorm van 
ander werk, verhuizen, andere familieaangelegenheden en alles wat bij sportscholen en 
overal ook aan de orde is. 
Men begint en na verloop van tijd kan iets een reden zijn om te stoppen. 
Maar dat geeft niet, niets is voor niets geweest. 
Overal komen bezoekers die de smaak te pakken hebben en dan naar andere locaties gaan, 
in ons bestand komen en op deze wijze in een regio lezingen kunnen volgen. 
 
Zijn twee of drie locaties in één plaats niet te veel? 
Bekijk het zo: jij krijgt andere visite op je verjaardag dan je buurvrouw. 
Je hebt namelijk beiden een andere kring om je heen. En zo is het met locaties ook: jonge 
locatiehouders met kleine kinderen hebben andere contacten als uitgangspunt dan de wat 
oudere locatiehouders met volwassen kinderen, geen kinderen, alleenstaanden, oftewel: we 
hebben allemaal ons eigen netwerk. 
Je krijgt ook niet het hele dorp of de hele stad bij je op bezoek. 
Sterker nog: veelal komen de meeste bezoekers juist niet uit je eigen omgeving maar van 
verder. 
Slim is het wel om allemaal op een ander moment in de maand te draaien, want als iemand 
niet op dinsdag kan omdat hij of zij lid is van een vereniging kan deze persoon wellicht wel 
op woensdag bij een andere locatie of omgekeerd. 
Daarnaast kan een locatiehouder kiezen uit zeven avonden per week maal vier weken om 
een vast moment te kiezen en om dit nog wat uitgebreider te maken hebben we ook nog 
twee middagen in het weekend maal zoveel weken. 
Niemand hoeft elƪŀŀǊ Ψƛƴ ŘŜ ǿŜƎ ǘŜ ȊƛǘǘŜƴΩΦ 
Als voorbeeld wil ik wel Alkmaar geven waar ik zelf twee locaties heb, eentje op de eerste 
zondagmiddag van de maand en eentje op de tweede vrijdagavond van de maand en beiden 
draaien al geruime tijd en ik vis in dezelfde vijver qua contacten. 
Alkmaar gaat mee in de landelijke mail zoals elke locatie daarin meegaat, daarnaast heb ik 
een bestand opgebouwd dat groeit en maandelijks apart mijn informatie krijgt buiten het 
landelijke bestand om. 
Landelijk, is nog uitgebreider want we hebben ook 
veel geïnteresseerden uit België in dit zelfde 
bestand.  
Naast dat we vier keer per jaar een middag met 
diverse sprekers verzorgen in Schoten, een half uurtje 
onder Breda, in het prachtige kasteel, beginnen Jos en 
Jonneke nu deze maand in Bazel, net voorbij Antwerpen, de 
eerste echte locatie buiten Nederland. 
Dat is speciaal, een eerste is altijd even apart en we wensen hen dan ook 
veel succes! Rineke van den Berg verzorgt als spreekster de eerste twee 
maanden. 
In deze nieuwsbrief de aankondiging voor Bazel; omdat dit de eerste locatie buiten 
Nederland is besteden we daar even extra aandacht aan, daarom stellen zij zich ook voor. 
Bazel even extra in het zonnetje! J  
Proficiat en veel plezier gewenst, want locatiehouders zijn schenkt je ook veel moois. 
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Daar hebben we inmiddels ook al vele voorbeelden van, van het een kan het ander komen 
en zo vergaat het locatiehouders ook. 

Want door de contacten die je krijgt, de sprekers die bij je komen en de ideeën 
die hierdoor bij jezelf ontstaan, kunnen er zomaar leuke gebeurtenissen, 
waardevolle uitnodigingen of mooie activiteiten uit voort vloeien.  
We hebben het zien gebeuren en zo is inmiddels gebleken dat de 
GVA/GVM voor iedereen is en we het samen nog groter kunnen maken. 
We beginnen al redelijk een begrip te worden, dat voelt niet verkeerd en 
met de helpende handen kunnen wij de focus op andere zaken richten 
zoals ons doel een mooi centrum van de grond te tillen voor cursussen, 

workshops, diverse vormen van tuinieren om je eigen groenten te 
verbouwen en andere mogelijkheden. 

Daarnaast wil ik graag tijd aan de boeken over eetbare wilde groenten en 

kruiden besteden. Het nieuwste boek: Help, er groeit superfood in mijn 
tuinΧ ƛǎ ȊŜŜǊ ǇƻǎƛǘƛŜŦ ƻƴǘǾŀƴƎŜƴΦ 

Dat nodigt uit om enthousiast verder te gaan. 
Waar we het komend jaar ook aandacht aan willen schenken is het 
buiten kokkerellen. 
Dit is hip, hot en gezellig maar dit kan op vele manieren en je hoeft 
geen super de luxe buitenkeuken aan te schaffen om toch heerlijk te 
kunnen koken. 
Dit item wil ik graag verder uitwerken in combinatie met de wilde 

groente en kruiden, simpel is voor iedereen toegankelijk en uiteindelijk 
het meest gezond. 

Want koken op open vuur is het allerbeste. 
Dank aan Barbera, Linda en Marja. 

Marja is de contactpersoon tussen personen die nieuw in het bestand komen en 
daarom stelt zij zich voor aan iedereen in deze nieuwsbrief. 
Barbera en Linda hebben alleen met de locatiehouders te maken. 
Een heerlijk team om mee samen te werken en hoe meer je naar buiten 
brengt dat je hulp kunt waarderen, des te zekerder is het dat deze zal 
verschijnen!  
 
Veel leesplezier met de bijdragen deze week. Anneke van de nieuwe locatie 

Maastricht stelt zich voor en Simone van Harmelen. Er is een oproep van 
Arianne uit Amsterdam, natuurlijke tips en een tweetal vertalingen zijn voor je 

uitgezocht, elke week is er weer wat te presenteren. 
Alvast een fijn weekend gewenst, 
 

Hartelijke groet, 
 
Anneke 
13 november 2014 
 

 
 

Barbera Smit 

Linda Dekker 

Marja Frederiks 
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ezocht in de omgeving Amsterdam  
 
Mijn naam is Arianne.  
Ik woon in Amsterdam en ik zou graag af en toe een GVA-avond willen bezoeken.  

Ik werk door de week tot 19.00 uur en dit maakt het lastig.  
Delen van de kosten is vanzelfsprekend.  
 
Alvast dank!  
 
Mail: ampo_arianne@hotmail.com 
 

 
 

enk aan je ÇÅÚÏÎÄÈÅÉÄ ȣ 
 

Als je niet enkel denkt aan je gezondheid, maar er ook daadwerkelijk iets 
aan wilt doen: 

 
Kom eens luisteren naar een voordracht van de 
GEZOND VERSTAND AVONDEN. 
 
De Stichting GEZOND VERSTAND AVONDEN is 4 jaar 
geleden in Nederland opgericht.  Er zijn in Nederland 
momenteel 85 locaties waar maandelijks lezingen en 
presentaties gegeven worden over lichamelijke, 
geestelijke en financiële gezondheid.   
Ook komen de GEZOND VERSTAND AVONDEN 4x per 
jaar met een middag vullend programma naar het 
Kasteel van Schoten.  Dit jaar nog op 6 december. 
 
Maar ook in Bazel komt er een locatie, die vanaf januari 2015 vast gaat draaien op de derde 
zondag van de maand ς in de namiddag.    
We gaan echter in 2014 al van start, en wel op 23 november en 14 december.  Het affiche 
voor november zie je in bijlage. 
 
Locatie:  
Taverne άIŜǘ DƛƭŘŜƴƘǳƛǎέ 
Kruibekestraat 33 
9150 Bazel 
  
Aanvang : 14:00 uur - je bent welkom vanaf 13.30 uur.  Einde: +/- 16:45 uur  
Inkom  : ϵ млΣлл 
Reserveren  : Tel. 03 / 321.38.32 (Jos en Jonneke) of gsm  0474 / 50.50.27 (Jos Flameng) of 
    email gva.bazel@telenet.be  
LET OP  : Dus NIET naar mijn privé email-adres, maar enkel en alleen naar  

  gva.bazel@telenet.be !!!  
 

G 

D 

Jos Flameng en Jonneke Schulte 

mailto:ampo_arianne@hotmail.com
mailto:gva.bazel@telenet.be
mailto:gva.bazel@telenet.be
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Quote: 

 
Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid 

  
Aristoteles 

 
Taverne άIŜǘ DƛƭŘŜƴƘǳƛǎέ 

 
Ik ga (uiteraard samen met Jonneke) mijn schouders zetten onder de GEZOND VERSTAND 
AVONDEN ς locatie Bazel. Dit wordt de eerste locatie in België die op maandelijkse basis 
Ǝŀŀǘ ŘǊŀŀƛŜƴ Χ Toch wel een beetje (veel) trots op! 
 
In bijlage vind je de flyer van de eerste voordracht op zondag 23 november. 
Spreekster : Rineke van den Berg 
Onderwerp  : Biologisch, is dat logisch? 
 
Je mag dit bericht altijd doorsturen naar mensen, van wie je denkt dat ze hier belangstelling 
ǾƻƻǊ ƘŜōōŜƴ Χ Dank bij voorbaat. 
 
Als je al meer wilt weten over de GEZOND VERSTAND AVONDEN, kan je altijd kijken op hun 
website www.gezondverstandavonden.nl en voor de agenda op 
http://www.gezondverstandavonden.nl/page40.html  
 
We hopen jullie massaal te mogen begroeten op zondag 23 november! 
 
Tot dan,  
 
Jos Flameng en Jonneke Schulte 
 

 
 
  

http://www.gezondverstandavonden.nl/
http://www.gezondverstandavonden.nl/page40.html
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ven voorstellen: Anneke Fokkema  

  
De nieuwe locatiehoudster Gezond Verstand Avonden Maastricht West 
 

Ik ben als Anneke Fokkema in 1951 geboren in Amstelveen en opgegroeid 
in Ouderkerk aan de Amstel (en ben dit nog steeds ;-) ).  
Nadat ik mijn opleiding tot orthoptiste (het tweeogig zien, o.a. scheelzien, 
luie ogen) in 1973 had afgerond, ben ik naar Heerlen verhuisd om daar bij 
de oogartsen als paramedicus in het toenmalige De Weverziekenhuis (nu 
het Atrium MC) te gaan werken.  
Na de geboorte van mijn oudste zoon ben ik daar gestopt en heb mij 
volledig op kind en huishouden gericht. Af en toe viel ik in voor een 
zieke of zwangere orthoptiste en zo kwam ik uiteindelijk in het azM in 
Maastricht terecht. Na een aantal jaren hield het werken op de afdeling 
oogheelkunde op en heb ik via verschillende korte administratieve 
plaatsen uiteindelijk een vaste aanstelling gekregen als polikliniek 
medewerkster. Na verloop van tijd ben ik mij gaan interesseren voor de 
voet- en handreflexologie en heb daar een tweejarige avondopleiding in 
gevolgd. Op een gegeven moment voelde ik mij niet meer op mijn plaats in de 
zienswijze van de reguliere geneeswijze en heb ik ontslag genomen om mij te kunnen 
focussen op het opstarten van mijn eigen Natuurgeneeskundige praktijk HOMEOSTASE, 
welke ik aan huis heb in Maastricht in de wijk Daalhof, waar ik sinds 1999 met mijn huidige 
partner woon. 
Momenteel werk ik voornamelijk met de Sensi therapie, waar ik leuke resultaten mee 
behaal. Omdat het geen overvolle praktijk is, houd ik tijd over voor vrijwilligerswerk dat ik 
ook met veel plezier doe.  
 

Onlangs ben ik door een vriendin - zelf ook locatiefhoudster - enthousiast gemaakt in 
Maastricht West Gezond Verstand Avonden te gaan organiseren.  
Ik heb alle medewerking gekregen van het WoonZorgCentrum Daalhof (Herculeshof 22, 
6215 BM) door het voor de lezingen mogen gebruiken van hun grote zaal.  
 

De avonden zullen hier gehouden worden op de derde woensdagavond van de maand, met 
ingang van 21 januari 2015. Inmiddels zijn t/m juni 2015 de lezingen geboekt: 
 

Programma 2015   MAASTRICHT-WEST 
21 januari Mike Donkers Relatie tussen voeding en gezondheid 

18 februari Mike Donkers Ontgiften 

18 maart Lex Abeling Bio-holistische tandheelkunde 

15 april Jack van Dijk Autisme orthomoleculair behandelen 

20 mei Anneke Bleeker Wilde Superfoods van eigen bodem 

17 juni Nick van Ruiten Wat u niet mag weten over ADHD en Ritalin 

Juli en augustus VAKANTIE 
 

Ik ben heel benieuw hoe de opkomst gaat zijn en zet in op veel belangstellenden. 
Met hartelijke groet en misschien eens tot ziens bij een lezing in Maastricht West ς Daalhof 
 

Anneke Fokkema 

 

E 
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Er is een geheim dat veel groter is dan de politiek, de vrijheid van gezondheid, de 
wetenschap of zelfs de hele geschiedenis van de mensheid. Dat geheim blijft volledig 
onbevestigd - zelfs veroordeeld - door de wetenschappelijke gemeenschap en toch is dit het 
belangrijkste geheim over alles wat is. Ja, alles! 
 
Dat geheim is eenvoudig het volgende: We overleven allemaal de fysieke dood van ons 
lichaam. Ons bewustzijn leeft voort en na onze dood in deze aardse droom overstijgt ons 
bewustzijn deze fysieke werkelijkheid en ervaart een bestaan zo geweldig en krachtig dat de 
menselijke taal er niet eens de juiste woorden voor heeft om het te beschrijven. 
 
Dit is de boodschap van Dr. Eben Alexander, schrijver van het zojuist verschenen boek "Proof 
of Heaven". Ik heb het boek kortgeleden gelezen en vond het fascinerend, maar ook de 
bevestiging van diverse belangrijke theorieën die ik voor mezelf heb ontwikkeld over de aard 
van het leven en over de Creator (de Schepper). (zie hieronder). 
 

Een sceptische wetenschapper die zijn leven lang nooit in God, de 
Hemel of bewustzijn geloofde 
Lang voordat dit boek verscheen was Dr. Alexander een praktiserend neurochirurg en 
ƭŜǾŜƴǎƭŀƴƎŜ ΨǿŜǘŜƴǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ǎŎŜǇǘƛŎǳǎΩΦ IƛƧ ƎŜƭƻƻŦŘŜ ƴƛŜǘ ƛƴ het bewustzijn, vrije wil of het 
bestaan van een niet-fysieke geest. Hij werd opgeleid in de westerse geneeskunde en was 
ƻƳǊƛƴƎŘ ŘƻƻǊ ƳŜŘƛǎŎƘŜ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎ ŘƛŜ ŘƛŜǇ ƎŜǿƻǊǘŜƭŘ ǿŀǊŜƴ ƛƴ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜ ƪƛƧƪ ƻǇ ƘŜǘ 
universum. Dr. Alexander geloofde dat het zogenaamde 'bewustzijn' slechts een illusie was, 
gecreëerd door de biochemische werking van de hersenen. 
Dit is de opvatting van vrijwel alle hedendaagse mainstream wetenschappers, met inbegrip 
van fysici als {ǘŜǇƘŜƴ IŀǿƪƛƴƎΣ ŘƛŜ ȊŜƎƎŜƴ Řŀǘ ŘŜ ƳŜƴǎ ƴƛŜǘ ƳŜŜǊ ƛǎ Řŀƴ ŜŜƴ ΨōƛƻƭƻƎƛǎŎƘŜ 
ǊƻōƻǘΩ ȊƻƴŘŜǊ ōŜǿǳǎǘȊƛƧƴ Ŝƴ ȊƻƴŘŜǊ ǾǊƛƧŜ ǿƛƭ. 
 
Dr. Alexander zou tot op zijn eigen sterfbed aan deze visie hebben vastgehouden, ware het 
niet dat hij een gebeurtenis ervoer, zo bizar en wonderlijk, dat het alle conventionele 
ǿŜǘŜƴǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ǾŜǊƪƭŀǊƛƴƎŜƴ ǘŀǊǘΥ 5ǊΦ !ƭŜȄŀƴŘŜǊ ǿŀǎ ȊŜǾŜƴ ŘŀƎŜƴ ΨŘƻƻŘΩ Ŝƴ ƳŀŀƪǘŜ ŜŜƴ 
levendige reis naar het leven na de dood mee. Toen keerde hij terug naar zijn fysieke 
lichaam, ervoer een wonderbaarlijke genezing, en schreef vervolgens het boek "Proof of 

 
 

'Proof of Heaven' legt bestaan van leven na de 
dood, multiversum, intelligent leven buiten de 
aarde, multidimensionale werkelijkheden vast  
 

Datum: 12 november 2012 
 

Door: Mike Adams, The Health Ranger 

 

Vertaling: Frank Bleeker 
Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel 

Oorspronkelijk artikel:   
http://www.naturalnews.com/037917_Proof_of_Heaven_afterlife_Creator.html#ixzz2CBx1zajn  
DISCLAIMER: 
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde 
situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op 
omstandigheden in de Verenigde Staten. 

http://www.amazon.com/Proof-Heaven-Neurosurgeons-Journey-Afterlife/dp/1451695195
http://www.amazon.com/Proof-Heaven-Neurosurgeons-Journey-Afterlife/dp/1451695195
http://www.naturalnews.com/032416_Stephen_Hawking_consciousness.html
http://www.naturalnews.com/032416_Stephen_Hawking_consciousness.html
http://www.naturalnews.com/037917_Proof_of_Heaven_afterlife_Creator.html#ixzz2CBx1zajn
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Heaven" (Bewijs voor de hemel).  

 

E.coli infectie eet zijn hersenen op 
Het begon allemaal toen E.coli bacteriën de ruggenmergvloeistof en de buitenste hersenen 
van Dr. Alexander besmetten. De E.coli begon zich letterlijk een weg te vreten door zijn 
hersenen. Daardoor kreeg hij zeer zware epileptische aanvallen, verbale uitbarstingen en 
spierspasmen, voordat hij in een hersendode coma geraakte. 
Terwijl hij in coma lag, vertoonde hij geen enkele hersenactiviteit en hij werd alleen in leven 
gehouden door kunstmatige beademing en vloeibare sondevoeding. De behandelende 
artsen kwamen al snel tot de conclusie dat het een kwestie van dagen was eer Dr. Alexander 
zou sterven. Zelfs als hij dit zou overleven, zou hij slechts een kasplantje zijn met een zeer 
beperkte hersenfunctie. Statistisch gezien is het sterftecijfer voor patiënten met E.coli 
infecties van de hersenen 97 procent. 
 
Maar het meest schokkende van dit alles is, dat in plaats van dat Dr. Alexander helemaal 
niets ervoer tijdens deze zeven aarde-ŘŀƎŜƴ Ǿŀƴ ōŜǿǳǎǘŜƭƻƻǎƘŜƛŘΣ ƘƛƧ ΨƻƴǘǿŀŀƪǘŜΩ ǳƛǘ ŘŜ 
droom van zijn aardse leven en plotseling een onbegrijpelijke, enorme uitbreiding van zijn 
bewustzijn bemerkte in het hiernamaals. 
 
Deze ervaring wordt meer in detail beschreven in zijn boek "Proof of Heaven", maar hier 
volgen de hoogtepunten: 
 

¶ De ervaring van het hiernamaals was zo "echt" en expansief dat de ervaring van het 

leven als mens op aarde in vergelijking hiermee een kunstmatige droom leek. 

¶ 9Ǌ ǿŀǎ ƎŜŜƴ ŘƛƳŜƴǎƛŜ ΨǘƛƧŘΩ ƛƴ ƘŜǘ ƘƛŜǊƴŀƳŀŀƭǎΦ ¢ƛƧŘ ΨǾŜǊǎǘǊƛƧƪǘΩ ƴƛŜǘ Ȋƻŀƭǎ ƛƴ ƻƴǎ 

universum. Een moment zou een eeuwigheid kunnen lijken, en het bewustzijn zou 

zonder enige moeite door wat wij als tijd gewaarworden kunnen bewegen. (Dit idee 

dat alle tijd simultaan bestaat heeft enorme implicaties voor het begrijpen van de 

aard van de vrije wil en het multiversum, samen met de schijnbare stroom van de tijd 

die op dit gebied door ons bewustzijn ervaren wordt.) 

¶ Het weefsel van het hiernamaals was zuivere liefde. Liefde domineerde het 

hiernamaals in zo'n grote mate dat de totale aanwezigheid van het kwaad oneindig 

klein was. 

¶ In het hiernamaals gebeurde alle communicatie telepathisch. Er was geen behoefte 

aan gesproken woorden, noch was er behoefte aan welke afscheiding tussen het 

Ψ½ŜƭŦΩ Ŝƴ ŀƭƭŜǎ ǿŀǘ ŜǊ ƻƳ ƧŜ ƘŜŜƴ ƎŜōŜǳǊǘΦ 

¶ Op het moment dat je in je geest een vraag stelde, waren de antwoorden 

onmiddellijk daar, in adembenemende dieptŜ Ŝƴ ŘŜǘŀƛƭΦ 9Ǌ ǿŀǎ ƎŜŜƴ ΨƻƴōŜƪŜƴŘΩ Ŝƴ 

enkel het stellen van een vraag werd onmiddellijk vergezeld van de aanwezigheid van 

de antwoorden. 

http://www.amazon.com/Proof-Heaven-Neurosurgeons-Journey-Afterlife/dp/1451695195
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¶ Er bestaat ook letterlijk een Hel, die door Dr. Alexander werd omschreven als een 

ΨǇƭŀŀǘǎ ƻƴŘŜǊ ŘŜ ƎǊƻƴŘΣ ōŜƎǊŀǾŜƴΣ ƳŜt knoestige boomwortels en demonische 

ƎŜȊƛŎƘǘŜƴ Ŝƴ ƴƛŜǘ ŀŦƭŀǘŜƴŘŜ ƪǿŜƭƭƛƴƎ ΩΦ 5ǊΦ !ƭŜȄŀƴŘŜǊ ǿŜǊŘ Ǿŀƴǳƛǘ ŘŜȊŜ ǇƭŜƪ ƎŜǊŜŘ 

door engelachtige wezens en naar de Hemel gebracht. 

God bevestigt het bestaan van het multiversum 
De passage uit άtǊƻƻŦ ƻŦ IŜŀǾŜƴέ die ik het meest interessant vond, staat op bladzijde 48, 
waar Dr. Alexander zegt: 
 

Via de Orb vertelde God me dat er niet één universum is, maar vele ς in feite meer 
dan ik kon bedenken ς maar liefde lag aan de basis van allemaal. Ook het kwaad was 
in alle andere universums aanwezig, maar daar slechts in heel kleine spoortjes. Kwaad 
was nodig omdat zonder kwaad een vrije wil niet mogelijk is. Zonder vrije wil zou er 
geen groei zijn ς geen voorwaartse beweging, geen kans voor ons om te worden wat 
God voor ons verlangde te zijn.  

 
Deze passage raakte bij mij een gevoelige snaar, omdat ik lang geloofd heb dat ons 
universum door de Creator werd geschapen als slechts één van een oneindig aantal andere 
universums, elk met variaties op het leven en de wetten van de fysica. (Klik hier om mijn 
artikelen te lezen over het Higgs Boson deeltje, bewustzijn en het multiversum). Wat het 
citaat Dr. Alexander bevestigt is, dat ons leven op de planeet Aarde een "test" is voor onze 
persoonlijke groei, en dat de manier om vooruitgang te boeken in deze test is, om het 
kwaad te overwinnen, terwijl liefde en mededogen wordt verspreid. 
 
Sterker nog, deze passage bevestigt eveneens het bestaan van de vrije wil en helpt zelfs bij 
het beantwoorden van de vraag die ik mezelf vaak stel: "Waarom zijn we hier in een wereld 
geplaatst die zo kwaad is en wordt omgeven door onwetendheid, duisternis en misleiding?" 
Het antwoord lijkt te zijn dat de Aarde een proeftuin is voor de zielen die door de Schepper 
geselecteerd zijn voor de ultieme test van goed versus kwaad. 
 

De aarde als proeftuin  
Hoewel άtǊƻƻŦ ƻŦ IŜŀǾŜƴέ niet zover gaat als ik hier uitleg, is mijn werktheorie dat onze 
planeet Aarde tot een van de door het hoogste kwaad geteisterde gebieden in het enorme 
multiversum behoort. Alleen de meest moedige zielen gaan akkoord met de gang naar de 
Aarde, door geboren te worden in een menselijk lichaam en ontdaan te worden van hun 
herinneringen.  
 
Vanaf daar is de uitdaging van het leven veelzijdig: 
 

1. Ontdekken WIE je bent en WAAROM je hier bent 

2. Het leren herkennen en overwinnen van het KWAAD (tirannie, slavernij, 

onderdrukking, grootschalige overheden, enz.) 

3. Het leren om liefde, mededogen, genezing en kennis te verspreiden 

 

http://www.naturalnews.com/036376_Higgs_boson_conscious_cosmology.html
http://www.naturalnews.com/036376_Higgs_boson_conscious_cosmology.html
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Na onze dood worden wij beoordeeld door een hogere macht en in dat oordeel wordt 
rekening gehouden met onze prestaties op die gebieden. Hebben we een bepaalde mate van 
zelfbewustzijn bereikt? Hebben we eraan gewerkt om het kwaad te overwinnen? Hebben 
we liefde en mededogen geuit en anderen geholpen zich te verbeteren met onze kennis en 
ons bewustzijn? 
 
Zoals je misschien zelf al geconcludeerd hebt, zakt het grootste deel van de mensheid voor 
deze test. Men sterft als bittere, egoïstische, materialistische, door hebzucht gedreven 
handlangers van het kwaad, die ten onrechte dachten dat zij het levensspel wonnen, terwijl 
zij in werkelijkheid een veel belangrijker test van de Creator verloren. 
 
Het belangrijkste van het menselijk leven is niet het vergaren van geld, roem, of macht over 
anderen, het is eerder ƘŜǘ ƘŀƭŜƴ Ǿŀƴ ŜŜƴ ƘƻƎŜ ΨǎŎƻǊŜΩ ƛƴ Řƛǘ ǎƛƳǳƭŀǘƛŜǎǇŜƭ Řŀǘ ΨƭŜǾŜƴΩ ƘŜŜǘ, 
door het kwaad te weerstaan, liefde uit te dragen en bewustwording te verspreiden van 
datgene dat waar is. 
 
Voor degenen die het leven respecteren, die nederigheid en zelfbewustzijn in praktijk 
brengen, die op zoek zijn naar kennis en wijsheid verspreiden, terwijl zij zich verzetten tegen 
tirannie, onderdrukking, onwetendheid en kwaad, geloof ik, dat zij zullen worden 
ƎŜǎŜƭŜŎǘŜŜǊŘ ǾƻƻǊ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ǘŀƪŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƎǊƻǘŜǊŜ ƳǳƭǘƛǾŜǊǎǳƳΦ 5ŀǘ ƛǎ ƘŜǘ ΨŜŎƘǘŜΩ ōŜǎǘŀŀƴΦ 5ƛǘ 
aardse leven is slechts een droomachtige simulatie waar je ziel zich voor een zeer korte 
tijdspanne, vergelijkbaat met een oogopslag in het grotere plaatje, aansluit aan de ruwe 
biologie van onze planeet. 
 
In werkelijkheid ben je zoveel meer dan alleen je lichaam. In wezen is je ziel oneindig veel 
meer bewust, intelligent en creatief dan wat kan worden ervaren of uitgedrukt door middel 
van de menselijke hersenen. Proberen om de volledige werkelijkheid van wat je bent te 
ervaren door middel van het beperkte fysieke brein van een mens, is vergelijkbaar met het 
proberen om een insect muziek te laten componeren als die van Mozart. 

 

Het multiversum wemelt van intelligent leven, met inbegrip van 
multidimensionale wezens 
De reis van Dr. Alexander bevestigt ook het bestaan van intelligenter leven dat veel verder is 
dan dat op Aarde. Hij legt dat in άtǊƻƻŦ ƻŦ IŜŀǾŜƴέ als volgt uit: 
 

Ik zag de overvloed van het leven in de ontelbare universums, waaronder een aantal, 
waarvan de intelligentie veel verder is dan die van de mensheid. Ik zag dat er talloze 
hogere dimensies zijn, maar dat de enige manier om deze dimensies te leren kennen 
is, door ze binnen te gaan en ze direct te ervaren. Vanuit een lagere dimensionale 
ruimte kunnen zij niet worden gekend of begrepen. Vanuit die hogere werelden kan 
men toegang krijgen tot elk gewenst moment of elke gewenste plaats in onze wereld. 

 
Dit bevestigt niet alleen het bestaan van andere intelligente beschavingen in het ons 
bekende universum, maar, nog belangrijker, het bestaan van multidimensionale wezens die 
naar onze omgeving komen en gaan wanneer dat hen belieft.  
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Door alle culturen van de wereld heen, zijn er talloze verslagen over geavanceerde wezens 
die de Aarde bezoeken, technologie overdragen naar oude Aardse beschavingen, en 
mogelijk zelfs kruisen met de vroege mens. Zelfs het fundament van het christendom begint 
met het idee dat een alomtegenwoordig, multidimensionaal wezen (God) naar believen kan 
ingrijpen en daarom tijd en ruimte kan overstijgen. 
 
Alternatieve onderzoekers zoals David Icke spreken ook over multidimensionale wezens die 
de Aarde bezoeken en de planeet infecteren met groot kwaad. Volgens Icke zijn de 
wereldwijde globalistische controllers van onze planeet letterlijk van gedaante veranderde 
reptielen, die onze wereld zijn binnengedrongen om er de totale controle over te nemen en 
om de mens tot slavernij te brengen. Hoewel niets van dit alles wordt behandeld in het boek 
van Dr. Alexander, is het niet in strijd met wat hem tijdens zijn coma door God werd 
ǾŜǊǘŜƭŘΧ ƴŀƳŜƭƛƧƪΣ Řŀǘ ŜǊ ƳǳƭǘƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƭŜ ǿŜǊƪŜƭƛƧƪƘŜŘŜƴ ȊƛƧƴΣ Řŀǘ ŜǊ ōŜǇŀŀƭŘe hoge-
trilling wezens zijn die naar believen die werkelijkheden kunnen doorkruisen en dat de Aarde 
is besmet met een groot kwaad met het specifieke doel om ons karakter te testen. 
Als dit alles je een beetje spookachtig in de oren klinkt, denk dan eens aan de woorden in de 
Bijbel: Een rechtopstaande, pratende slang sprak in verstaanbare woorden tegen Adam en 
Eva in het Paradijs, toch? 
 

De wetenschappelijke sceptici hebben het (weer) bij het verkeerde 
eind  
Ongeacht wat je zou kunnen denken over multidimensionale wezens, intelligent leven 
buiten de Aarde en het bestaan van groot kwaad op onze planeet, is er één aspect van dit 
alles glashelder: De wetenschappelijke sceptici hebben het faliekant mis! 
 
²ŜǘŜƴǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ΨǎŎŜǇǘƛŎƛΩ ƛǎ ŜƛƎŜƴƭƛƧƪ ŜŜƴ ǾŜǊƪŜŜǊŘŜ ƴŀŀm. Zij zijn namelijk helemaal niet 
sceptisch. Zij volgen gewoon hun eigen religie met hun eigen heilige geloof dat niet kan 
worden aangevochten... nooit! Deze geloven omvatten ook de absolute aanbidding van de 
materialistische kijk op het universum. Tegelijkertijd geloven deze zogenaamde sceptici niet 
Řŀǘ ȊƛƧ ȊŜƭŦ ōŜǿǳǎǘŜ ǿŜȊŜƴǎ ȊƛƧƴΣ ƻƳŘŀǘ ȊƛƧ ƎŜƭƻǾŜƴ Řŀǘ ōŜǿǳǎǘȊƛƧƴ ǎƭŜŎƘǘǎ ŜŜƴ ΨŀǊǘŜŦŀŎǘΩ ƛǎ Ǿŀƴ 
biochemische hersenactiviteit. 
 
Zij beweren bij hoog en bij laag dat er geen leven na de dood is. Er is geen mind-body 
medicine1, het placebo-effect is nutteloos, en er is niet zoiets als voorgevoel, remote 
viewing2 of psychische verschijnselen.  
 
Oh ja, en ze houden ook vol dat het injecteren met kwik, MSG en formaldehyde via vaccins 
eigenlijk goed voor je is, dat fluoride goed voor de volksgezondheid is en dat we allemaal 
meer GGO's (Genetisch Gemodificeerde Organismen), pesticiden en synthetische 
chemicaliën moeten eten. 
 
IŜǘ ƛǎ ƎŜŜƴ ǾŜǊǊŀǎǎƛƴƎ Řŀǘ ŘŜ ƭŜŘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ǊŜƭƛƎƛŜǳȊŜ ŎǳƭǘǳǎƭŜŘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ άǎŎƛšƴǘƛǎƳŜέ-
sekte niet geloven in een leven na de dood. Dat is wat hen in staat stelt om op dit moment 
                                                 
1 
Mind/Body Medicine is een snel ontwikkelend fusiegebied binnen de wetenschap. Het integreert recente 

wetenschappelijke bevindingen uit de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.  
2
 Een waarnemingstechniek om in ruimte en tijd te kunnen reizen. 

 

http://www.davidicke.com/
http://www.mindbody.be/home.html
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ƎŜƴƻŎƛŘŀƭŜ ƳƛǎŘŀŘŜƴ ǘŜƎŜƴ ŘŜ ƳŜƴǎƘŜƛŘ ǘŜ ōŜƎŀŀƴ Ǿƛŀ DDhΩǎΣ experimentele geneeskunde, 
giftige vaccins en andere dodelijke bezigheden. Naar hun mening heeft de mens geen ziel, 
zodat hun dood van geen enkel belang is.  
 
Dr. Alexander stelt het als volgt: 
 

Bepaalde leden van de wetenschappelijke gemeenschap, die zich committeren aan 
het materialistische wereldbeeld, houden keer op keer vol dat wetenschap en 
spiritualiteit niet naast elkaar kunnen bestaan. Zij hebben echter ongelijk. 

 
bŀǘǳǳǊƭƛƧƪ ƘŜōōŜƴ ȊƛƧ ƻƴƎŜƭƛƧƪΦ 5Ŝ ΨǿŜǘŜƴǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ǎŎŜǇǘƛŎƛΩ ƘŜōōŜƴ ƘŜǘ Ȋƻ ǾŜǊǎŎƘǊƛƪƪŜƭƛƧƪ 
verkeerd over bijna alles waarvoor zij beweren te staan. Maar de grootste fout van allemaal 
is het ontkennen van het bestaan van hun eigen ziel.  
 
Onnodig te zeggen is, dat ze allemaal zullen zakken voor de menselijke ervaringssimulatie 
wanneer zij overgaan en beoordeeld worden. Tjonge, wat een verrassing dat zal voor die 
trieste zielen zijn, als die dag aanbreekt... 
Lƪ Ȋƻǳ ƘŜǘ ƴƛŜǘ ǇǊŜǘǘƛƎ ǾƛƴŘŜƴ ŀƭǎ ƛƪΣ ƴŀ ŜŜƴ ƭŜǾŜƴ ŀƭǎ ΨǿŜǘŜƴǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜ ǎŎŜǇǘƛŎǳǎΩΣ DƻŘ ƻƻƛǘ 
op een dag onder ogen zou komen en Hij mij de vraag zou ǎǘŜƭƭŜƴΥ ά9ƴ ƧƛƧ ǘǿƛƧŦŜƭŘŜ ŀŀƴ aLWΚέ 
Hoe kan iemand de wereld om zich heen in zich opnemen en daarin geen tekenen van een 
intelligente Creator ontdekken? Zelfs de wetten van de fysica zijn in precies de juiste balans 
aangepast en verfijnd, zodat ons universum zelf de vorming van sterren en planeten en op 
koolstof gebaseerde levensvormen kan ondersteunen. Dit wordt het 'Goldilocks Enigma 
όDƻǳŘƘŀŀǊǘƧŜǎ ǾǊŀŀƎǎǘǳƪύέ ƎŜƴƻŜƳŘ Ŝƴ ŜǊ ƛǎ een prachtig boek geschreven met dezelfde titel 
door Paul Davies. 
 

Geen biochemische verklaring voor de ervaringen van Dr. Alexander 
Voor de sceptici die dit mogen lezen: Dr. Alexander behandelt negen mogelijke 
biochemische hypothesen met betrekking tot zijn ervaringen en verwerpt ze vervolgens een 
voor een nauwgezet en wetenschappelijk onderbouwd. Het resultaat? Zijn ervaring was 
9/I¢Φ Lƴ ŦŜƛǘŜ ǿŀǎ ƘŜǘ ΨŜŎƘǘŜǊΩ Řŀƴ ƘŜǘ ƭŜǾŜƴ ŀƭǎ ŜŜƴ ƳŜƴǎŜƭƛƧƪ ǿŜȊŜƴΦ 
 
Bedenk je nog eens: Dr. Alexander is een neurochirurg. Deze man kent het fysieke brein als 
geen ander. De negen medische verklaringen die hij in overweging neemt en vervolgens als 
mogelijke oorzaken voor zijn ervaring afwijst zijn: 
 

1. Primitief hersenstam programma. 

2. Vervormd terugroepen van herinneringen uit het limbisch systeem. 

3. Endogene glutamaat blokkade met excitotoxiciteit. 

4. DMT dump. 

5. Geïsoleerd behoud van corticale gebieden van de hersenen. 

6. Verlies van remmende neuronen leidt tot zeer hoge niveaus van activiteit onder 

excitatoire neuronale netwerken op een schijnbare gegenereerde "ultra-realiteit." 

http://www.naturalnews.com/019187_human_medical_experimentation_ethics.html
http://www.amazon.com/Goldilocks-Engima-Universe-Right-ebook/dp/B0047O2BBQ
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7. Activering van thalamus, basale ganglia en brainstormen om een hyper-realiteit te 

creëren. 

8. Reboot fenomeen. 

9. Bijzondere geheugen generatie door archaïsche visuele paden. 

 

Dr. Alexander zou in de geschiedenis van de mensheid wel een van 
de meest geloofwaardige getuigen kunnen zijn van leven na de 
dood 
De ervaring van Dr. Alexander (en het daarop volgende boek) is misschien wel het best 
gedocumenteerde geval van leven na de dood, dat vandaag de dag in de westerse 
wetenschap bestaat. Het feit dat een levendig, hyperrealistisch hiernamaals werd ervaren 
door een wetenschappelijke, sceptische, materialistische hersenchirurg, die niet in leven na 
de dood geloofde en die vervolgens de moed vond om zijn ervaringen te documenteren en 
te publiceren in een boek, voegt onweerlegbaar geloofwaardigheid toe aan de ervaring. 
 
Dit was niet een of andere mafkees op zoek naar roem in een of andere tv-show. In feite 
leverde het schrijven van dit boek hem eindeloze spot op van zijn vroegere 
ΨǿŜǘŜƴǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜΩ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎΦ 9Ǌ ǿŀǎ ŀƭƭŜ ǊŜŘŜƴ ƻƳ Řƛǘ ōƻŜƪ bL9¢ ǘŜ ǎŎƘǊƛƧǾŜƴΦ !ƭƭŜŜƴ ŘƻƻǊ 
Gods genade is Dr. Alexander genezen van zijn E.coli-infectie, functioneren de hersenen 
weer normaal, zodat hij naar deze wereld kon terugkeren om te proberen zijn ervaringen 
onder woorden te brengen.  
Ik denk dat de ervaringen van Dr. Alexander die van ontelbare anderen, in elke cultuur 
spiegelen, die een soortgelijke Bijna Dood Ervaring (BDE) hebben gemeld. Er is leven na dit 
leven en de bewustzijnsverschuiving van aardbewoners begint, denk ik, met het omarmen 
van de waarheid van de onsterfelijkheid van onze eigen zielen (en het bestaan van een grote 
Creator). 
 

Wat betekent dit alles? 
De spirituele reis van Dr. Alexander geeft ons een schat aan informatie die ons kan helpen 
om betekenis en doel aan ons dagelijks leven te geven. 
Om te beginnen betekent dit dat al onze acties worden opgenomen in de kosmos en dat er 
geen geheimen zijn in het grotere kader van dingen. Je kunt niet stiekem hier op aarde 
iemand een oor aan naaien en denken dat dit niet voor altijd in je ziel wordt opgenomen. 
Het betekent ook dat wij voor al onze acties in het hiernamaals verantwoording moeten 
afleggen. Als deze boodschap je bekend in de oren klinkt komt dat, omdat een identiek idee 
de pijler is van elke grote wereldgodsdienst, met inbegrip van het christendom. 
 
Het betekent ook dat er vandaag, op deze planeet, mensen leven wier zielen letterlijk in een 
eeuwige hel zullen branden. Er zijn ook anderen van wie de zielen, zoals die van Dr. 
Alexander, opgeheven worden naar de Hemel en aan wie een grotere waarheid getoond 
wordt. Wat wij iedere dag verkiezen met ons leven te doen, bepaalt welk pad onze zielen 
zullen kiezen na het sterven van onze fysieke lichamen. 
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Wat er uiteindelijk echt toe doet is niet, of je er in slaagt om alle kwaad hier op Aarde te 
verslaan, maar wel de aard van je karakter dat bovenkomt uit alle uitdagingen en 
beproevingen waar je tegenover komt te staan. Het is allemaal een test, snap je? Daarom 
lijkt het leven soms tegen te zitten. Het is geen wondermiddel, het is een proefterrein voor 
de meest moedige zielen van allemaal ς degenen die ervoor gekozen hebben het gebied van 
het grote kwaad te betreden en hopen dat zij daar voor het einde van hun menselijke 
levensduur bovenuit zullen stijgen  
 
Lees meer van mijn artikelen over dergelijke onderwerpen op www.DivinityNow.com. 
 
En zoek meer over Dr. Alexander op www.LifeBeyondDeath.net 
 

 
 

 

olang het nog niet vriest...  
 

Dovenetels... 
 

Afgelopen week zag ik in een berm een enorme 
groep witte dovenetels bloeien alsof het voorjaar is 
in plaats van herfst. 
 
De bloempjes staan heel gezellig op een salade dus 
profiteer nog even van deze gezelligheid zolang het 
kan. 
Jonge blaadjes zijn ook eetbaar en kom je de paarse 
of gele varianten tegen dan zijn zij ook welkom. 
Zet je liever thee? Dat kan ook. 
 
Maar het is heel bijzonder wanneer we naar de 
bermen kijken want daar waar men alles heeft 
weggemaaid een aantal weken geleden groeit weer 
van alles omdat de temperatuur lang hoog is 
geweest. 
 
Jonge brandnetels staan te stralen alsof het mei is, 
grote pollen paardenbloembladeren maar wanneer 
we goed kijken is er nog veel meer te scoren. 
 
Een saladebar is er af en toe niets bij. 
 
Anneke 
 

 
 
 

Z 

http://www.divinitynow.com/
http://www.lifebeyonddeath.net/
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ven voorstellen: Simone Lodder, GVA locatie Harmelen  
 

Hallo, ik ben Simone Lodder en wil mij even voorstellen als nieuwe locatiehoudster 
van GVA Harmelen.   

Ik ben 49 jaar en heb 3 volwassen kinderen en een 2e kleinzoon op 
komst. Ik hou van de natuur en dieren, met name paarden. Het zijn 
prachtige dieren die ons spiegeltje zijn. Mijn bewustwording over 
spiritualiteit en gezondheid is ongeveer 10 jaar geleden sterker 
geworden. Ik heb een aantal spirituele cursussen gevolgd om te 
kijken wat ik nu eigenlijk voel. Hierin raak je nooit uitgeleerd en 
komen er mooie mensen op je pad, dus blijft het verder gaan.  
Mijn ouders hebben in 1989 hun bedrijf in aromatherapie opgezet 
met een paar consumenten producten, maar waren daarvoor niet 
met gezondheidsproducten bezig geweest. Als zelfstandig 
ondernemer hebben ze van alles gedaan in handel, huizen, 
winkels, drogisterij, reizen en zelfs even in diamanten.  

Vanaf 1996 heb ik het bedrijf over genomen en verder gegaan onder 
de naam Aromed Natuurproducten B.V. welke nu 36 gezondheidsproducten en 21 
enkelvoudige oliën produceert, zie www.aromed.eu. Daarnaast distribueren wij 3 
gefermenteerde Vitazyme producten en gaan wij volgend jaar Emocon fytotherapeutische 
producten distribueren die mensen emotioneel ondersteunen, waardoor lichamelijk helpen 
bij diverse klachten. Hiervoor komen er ook opleidingen voor therapeuten. 
In april van dit jaar ben ik vanuit Oudenbosch, Noord-Brabant, waar ik vanaf mijn 10e heb 
gewoond, met mijn bedrijf verhuisd naar Harmelen, Utrecht in een mooi gebouw wat veel te 
groot is voor mijn bedrijf alleen. Privé ben ik net verhuisd naar De Meern met mijn jongste 
zoon.  
Wij willen beter bereikbaar zijn voor de mensen die workshops en opleidingen willen volgen 
over aromatherapie en fytotherapie en kennis willen maken met onze pure producten, 
vandaar dat wij naar midden Nederland zijn vertrokken.  
Daar ik al heel wat jaren betrokken ben met het Gezondzijn en Welbevinden Centrum 
project van Stichting Vitaness (www.vitaness.nl) en inmiddels in het kernteam heb plaats 
genomen, is het idee ontstaan om de ruimtes die ik niet in gebruik heb, te geen verhuren 
aan therapeuten, natuurgenezers en gezondheid gerelateerde producten of diensten. Via 
Vitaness ben ik in contact gekomen met Liesbet van GVA Driebergen en zij heeft mij bekend 
gemaakt met de Gezond Verstand Avonden die goed aansluiten bij ons idee van kennis 
overdracht en bewustwording.  
 
Ik vind het geweldig om via GVA inspirerende mensen te ontmoeten waarmee wij samen ons 
steentje kunnen bijdragen om mensen bewust te maken over hun eigen gezondheid en 
spiritualiteit  en tot nadenken te zetten over hun eigen verantwoording hierin. 
Ik kijk er naar uit om deze avonden op te zetten in Harmelen en ga er een succes van maken. 
Deze maand starten wij met de eerste Gezond Verstand Avond die door Ard Pisa gegeven 
gaat worden. 
 

Met gezonde groet, 
 
Simone Lodder 

 

E 
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olgende zomer...   
 

Volgende zomer ga ik echt rozenblaadjes 
drogen. 

 

Rozenblaadjes kunnen in de thee, in jams en 
geleien maar ook in potpourri's, in badzout 
(Keltisch zeezout met... rozenblaadjes en 
andere bloemen of kruiden).  
 

Kortom: rozen zijn mooi, ze hebben iets magisch 
en we kunnen er veel mee creëren, want 
geurwater, rozenwater, rozenolie, azijn met 
rozenblaadjes laten trekken... de roos schenkt ons 
oneindige mogelijkheden, zowel vers als gedroogd, in de 
vaas en op ons bord. 
 

Enkele blaadjes over een salade staan ook niet verkeerd. 
 

Anneke 
 

 

V 
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ven voorstellen: Marja Frederiks  
 

Mijn naam is aŀǊƧŀ CǊŜŘŜǊƛƪǎ Ŝƴ ƘŜǘ ƛǎ ƴǳ ȊƻΩƴ ŀƴŘŜǊƘŀƭŦ 
jaar geleden, het lijkt in mijn gevoel al veel langer, dat ik 
in aanraking kwam met Gezond Verstand Avonden en 

Anneke Bleeker. 
Ik ben ooit J, in 1959, in Bergen N-H geboren. Mijn pad liep 
langs verschillende plaatsen in Noord Holland en uiteindelijk 
belandde ik in Beets waar ik nu 23 jaar woon.  
Mijn interesse heeft altijd bij de natuur, de planten, dieren en 
het zo gezond mogelijk leven gelegen. 
En door de tijd heen heb ik mezelf verdiept in natuurlijke 
geneeswijzen en dan met name in, wat kun je zelf doen om zo 
gezond en vrolijk mogelijk door het leven te gaan. De farmacie 
heeft aan mij nooit veel verdiend J.  
En zo ben ik ontspanningscoach en Jin Shin Jyutsu beoefenaar 
geworden en heb ik momenteel een praktijk aan huis en geef ik de 
cursussen Jin Shin Jyutsu zelf-help en Spirituele 
voetreflexzonemassage. 
½ƻΩƴ ŀƴŘŜǊƘŀƭŦ ƧŀŀǊ ƎŜƭŜŘŜƴ Řǳǎ ƪǿŀƳ ƳƛƧ ǘŜǊ ƻǊŜƴ Řŀǘ ŜǊ ŜŜƴ ǿŀƴŘŜƭƛƴƎ ƭŀƴƎǎ 
eetbare wilde groenten en kruiden gegeven werd in Bergen en ik dacht, ah leuk, mijn 
ƎŜōƻƻǊǘŜŘƻǊǇΣ ŜŜǘōŀǊŜ ƪǊǳƛŘŜƴ Ŝƴ ƎǊƻŜƴǘŜƴΧ ǘƻǇΣ ƛƪ Ǝŀ ƳŜŜΗ  
Zo gezegd zo gedaan en zo ontmoette ik dus Anneke en werd ik besmet met het GVA virus. 
Inmiddels zit ik in de studie groep, we komen tweemaandelijks bij elkaar om kennis te delen 
zodat deze weer uitgedragen kan worden. Afgelopen zomer heb ik samen met Marja 
.ǊŜƪŜǾŜƭŘΣ ƻƻƪ ǳƛǘ ŘŜ ǎǘǳŘƛŜ ƎǊƻŜǇΣ ƻǇ ά[ŀ ±ƛŜ ¢ŀǊŀέ ƛƴ CǊŀƴƪǊƛƧƪ ŘŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ǿŜŜƪ ά9ŜǘōŀǊŜ 
ǿƛƭŘŜ ƪǊǳƛŘŜƴ Ŝƴ ƎǊƻŜƴǘŜƴέ ǾŜǊȊƻǊƎŘΦ Lƪ ǎǘŀ ƳŜǘ ƳƛƧƴ [ŜȊƛƴƎ ƻǾŜǊ Wƛƴ {Ƙƛƴ Wȅǳǘǎǳ άhǳŘŜ 
wijsheid in PrŀƪǘƛƧƪέ ƻǇ ŘŜ ǎǇǊŜƪŜǊǎƭƛƧǎǘ Ŝƴ ƛƪ ƘŜō ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ǿŀƴŘŜƭƛƴƎŜƴ ƭŀƴƎǎ ŜŜǘōŀǊŜ 
groenten en kruiden georganiseerd. Met de wandelingen maak ik even een sprong over de 
winter maar van het voorjaar wanneer alles weer gaat groeien en bloeien zijn de data weer 
te vinden op de website www.gezondverstandavonden.nl.  
De doelstelling van GVA en het werk dat de stichting doet spreekt mij enorm aan het is zo 
ontzettend belangrijk dat we weer zelf gaan nadenken en onze gezondheid in eigen hand 
nemen. Want we kunnen veel meer dan we denken, het is dus heel belangrijk dat de 
informatie die we hiervoor nodig hebben binnen handbereik van iedereen komt.  
En ik bedacht dat ik me daarvoor best nog wat meer in wil gaan zetten.  
De GVA is inmiddels zo groot gegroeid dat het voor Anneke en Frank niet meer te doen is om 
al het werk alleen te verzetten en zo is het idee geboren om wat werkzaamheden te gaan 
verdelen onder een paar mensen waarvan ik er één ben.  
Het bijhouden van het mailbestand en het verzenden van de nieuwsbrief zal ik daarom gaan 
verzorgen. 
Tot zover mijn verhaal, ik hoop dat we elkaar ontmoeten bij een cursus of lezing of 
ǿŀƴŘŜƭƛƴƎ ƻŦΧ 
Wat mij betreft in ieder geval tot ziens!! 
Hartelijke groeten, 
 

Marja Frederiks - marja@gezondverstandavonden.nl  

 

E 

http://www.gezondverstandavonden.nl/
mailto:marja@gezondverstandavonden.nl


Pagina 20 van 28 
 

 
Vandaag hekelt Natural News het 'kakelende hoofd' Melissa Harris-Perry, de meest 
recente 'doodaanbidder', omdat zij in het openbaar impliceert de moord op levende, 
ademende, pasgeboren kinderen te ondersteunen. Volgens Harris-Perry begint het leven 
'wanneer de ouders het gevoel hebben dat het leven begint'. En in combinatie met 
enkele zieke nieuwe 'ethische' argumenten van radicaal links, kan dit maanden of jaren 
zijn, nadat een kind is geboren. 
 
Dat is waarom ik dit artikel moet beginnen met een disclaimer: dit artikel gaat niet over 
abortus. Het gaat over de moord op kinderen nadat ze geboren zijn. Want zodra een kind 
levend wordt geboren, is het beëindigen van dit leven niet langer meer een 'keuze' ... het 
is moord volgens alle juridische en morele standaarden. Want terwijl vriend en vijand 
van abortus kan discussiëren over wanneer het leven in de baarmoeder begint, kan 
niemand het er niet mee eens zijn dat als een kind levend geboren wordt, dat het LEEFT, 
toch?  
 
En toch doen ze dat! Het 'kakelende hoofd' Melissa Harris-Perry houdt vol dat het leven 
pas begint wanneer de ouders 'het gevoel' hebben, dat het begint.  
"Wanneer begint het leven? Ik geef toe dat het antwoord enorm afhankelijk is van het 
gevoel van de ouders. Een machtig gevoel - maar geen wetenschap," zei Harris-Perry tot 
landelijke verbijstering tijdens haar MSNCB show op 21 juli. 
 
En in één klap, vergoelijkt ze tegelijkertijd de moord op pasgeboren baby's (d.w.z. 'post-
geboorte abortus'), terwijl zij de aanval opent op de wetenschap van de biologie die 
ondubbelzinnig duidelijk stelt dat een levende, ademende zuigeling met een hartslag en 
hersenfunctie levend is, en niet dood. 

 
Maar vertel dat niet tegen de radicale abortusgekken3. Zij gaan veel verder dan het 
pleiten voor het 'recht' om een baby in de eerste of tweede trimester te aborteren, vele 
verdedigers van abortus verkeren in dezelfde kringen als Melissa Harris-Perry en 
komen nu openlijk met het argument dat het voor ouders 'okay' is om hun kinderen tot 
de leeftijd van drie jaar te doden. Dit wordt nu gepromoot als een 'post-geboorte 
abortus'. 

                                                 
3
 http://www.naturalnews.com/abortion.html 

 

MSNBC talkshow host beweert dat pasgeboren 
baby's niet als 'levend' meetellen, tenzij ouders 
hiertoe beslissen; kindermoord is de nieuwe 
abortus  
 

Datum: 29 juli 2013 
 

Door: Mike Adams, the Health Ranger 

 

Vertaling: Frank Bleeker 
Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel 

Bron:      http://www .naturalnews.com/041398_post -birth_abortion_infanticide_Melissa_Harris -Perry.html  

DISCLAIMER: 
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde 
situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op 
omstandigheden in de Verenigde Staten. 

http://www.naturalnews.com/abortion.html
http://www.naturalnews.com/041398_post-birth_abortion_infanticide_Melissa_Harris-Perry.html



